Lieve en mooie mensen,
Blijf in mijn liefde! Het zijn de belangrijkste woorden die Jezus in zijn evangelie tegen de mensen zegt. Blijf in mijn liefde. Dat zeg je natuurlijk als je weet dat het moeilijk kan worden om niet in die liefde te blijven. En er zijn tal van situaties waarvoor dat geldt. Vaak donkere situaties. Jezus bedoelt die donkere situaties in ieder geval. Hij weet dat zijn eigen optreden grote weerstand zal oproepen en dat dat van zijn leerlingen ook. Straks zal hij ter dood veroordeeld worden en ook de discipelen zullen te maken krijgen met jaloezie, met machthebbers die zich bedreigt voelen. 
Want als je de liefde leeft, dan zullen er altijd tegenkrachten komen. Want de liefde leven heeft consequenties voor het leven. Wie de liefde leeft, blijft niet zitten als die liefde met de voeten getreden wordt. Dan ga je het opnemen voor mensen aan wie onrecht gedaan wordt. Dan ga je doen wat Jezus in zijn tijd deed. Het opnemen voor mensen die kwetsbaar zijn, voor de zwaksten in de samenleving, dan ga je staan aan de kant van die mensen die jouw solidariteit zo nodig hebben. Jezus die het opneemt voor de armen, voor vrouwen, voor mensen die door de synagoge met de nek aankeken worden. Jezus neemt het op voor de outcasts van de samenleving. Hij gaat staan aan de kant van zieken en melaatsen. Blijf in mijn liefde. Dat is… volg mij in wat ik doe.
Heel actueel betekent dat dat je het opneemt voor mensen die de klappen krijgen in jouw omgeving. Of dat nu homo’s zijn, die dat niet mogen zijn. Of vluchtelingen die zogenaamd ons land komen afnemen. Of die buurvrouw die met de nek wordt aangekeken. 
Wie vandaag zegt, die ken ik niet in mijn omgeving die kijkt niet goed. Hier in Beuningen alleen al is een enorme tweedeling, mensen die steenrijk zijn en mensen die niets hebben. 
Jezus gaat staan voor de have nots. 
Doen we dat altijd?  Nu zeer actueel is wel de toeslagenaffaire. Ongekend onrecht is er aangedaan aan de zwaksten van de maatschappij en er waren maar weinigen die het voor hen opnamen. Nee, we doen dat zo vaak niet.
Blijf in mijn liefde…. En Jezus vertelt aan de discipelen dat prachtige verhaal van de wijnstok. God de vader is de landbouwer en Jezus de wijnstok en wij mensen de ranken. Nu zegt hij vrucht zal die wijnstok geven als er gesnoeid wordt. En met dat snoeien bedoelt hij: dat weggedaan wordt wat niet rechtvaardig is.. het ongekende onrecht, wordt gesnoeid ..En ja wie iets weet van wijnbouw weet dat de snoei belangrijk is. Dat onrecht dat dat weg moet…omdat het anders de opbrengst zal doen afnemen.
Anders gezegd: Jezus zegt: kijk goed om je heen, daar waar mensen alleen maar denken vanuit het eigenbelang en niet zien dat er mensen zijn die het moeilijk hebben, daar moet die gedachtegang weggesnoeid worden, die past niet in het koninkrijk. Daar waar onschuldige mensen vanwege hun achtergrond worden gediscrimineerd weggezet worden als fraudeurs, daar moet er gesnoeid worden en moet wat rot in de samenleving weggehaald worden.
In de liefde van Jezus blijven is ook zien dat er dingen fout gaan en dat die dingen weg moeten. Kijk maar naar je eigen leven. En draai er niet om heen. Soms is het voor de eenheid van mensen beter als bijv. een president wordt weggejaagd. Soms is het beter dat een heel kabinet aftreedt en zegt ± We hebben het fout gedan. Het moet om de menselijke maat gaan. We hebben jarenlang niet uit liefde voor kwetsbare mensen gewerkt, maar hebben steeds met wantrouwen naar mensen gekeken. Kijk goed naar jezelf, want ook voor jou en mij geldt dat we soms meedogenloos denken over mensen om ons heen..
Blijf in mijn liefde is
dat je samen zorgt voor elkaar. Dat je in de concrete werkelijkheid leeft vanuit het vertrouwen in mensen. En niet bouwt op een systemen wat uitgaat van wantrouwen van: ieder mens bedondert de ander. Dat is simpelweg liefdeloos. Dat je leert vanuit vertrouwen te leven vanuit liefde te leven en daar waar die liefde beschadigd raakt het op de koop toe te nemen.
Soms is het goed als je van jezelf leert erkennen dat je iets niet goed gedaan hebt. Dat je een ander verliest. Hoe mooi is het dan om wat niet goed ging te erkennen en met open vizier de ander tegemoet te treden. Broeder, zuster, ik heb je lief ondanks alles. Wil je mij liefhebben ondanks alles. Ik ga naar jou luisteren, jij naar mij. Want we hebben het goed voor met elkaar
Blijf in mijn liefde, heel persoonlijk kan je dat ervaren. Want ook in jouw en mijn leven gaat het erom om in de liefde te blijven. Ja soms mag het best eens knetteren,. Dan moeten er dingen weg. Opgeruimd, maar als dat gebeurt dan is het ook echt nodig. Dan moet veertrouwen hersteld worden. Dan zoek je naar eenheid. Dat je weer met elkaar kan optrekken
Van de week kwam in de gemeente twee situaties tegen waar dat gold ± Een moeder die erg ziek was en die haar dochter zo lang niet gezien, werd beter en zag haar dochter na jaren. Blijf in mijn liefde. Het gebeurde daar- Misschien wel omdat de moeder verlangend was blijven uitzien naar die dochter die niet meer kwam. En zie nu ze zo ziek was, kwam ze toch. Ja soms moeten we worden gesnoeid om weer bij elkaar te komen.
Een andere situatie speelt al wat langer± Een vrouw die onterecht aangezien wordt als fraudeur, als iemand die je niet kan vertrouwen. En deze week vertelde ze mij tot ze het gevoel had voor het eerste sinds jaren dat ze gezien werd, dat ze er mocht zijn.
Blijf in mijn liefde is hou vast aan de liefde, ook als ze beschadigd raakt. Ook als je denkt de ander doet mij kwaad. Laat je niet afleiden van wat van binnen kostbaar is van je: de liefde voor het leven. Je raakt immers meer beschadigd als je dit kwijt raakt, de liefde in je ziel kwijtraakt als wanneer je beschadigd raakt door liefde die weggekeken wordt.
Ja, je kan er verdrietig om worden. Maar laat die gedachte die je soms oproept om terug te slaan laat die gedachte wegsnoeien. En keer terug tot de bron van alles, tot Jezus zelf die je vasthoudt in zijn liefde.
Blijf in mijn liefde!
De kerken hebben eindeloos geknokt met elkaar. Weet je wij prostestanten en katholieken zijn familie van elkaar. We zijn zussen en broers. En weet je, zoals in een familie het soms kan knetteren omdat je het niet eens bent met elkaar en dat mag, dat is helemaal niet erg, zo zijn wij protestant en katholiek. En als we ruzie maken dan is dat prima, want de waarheid kennen we niet, de geheimenis het mysterie is immers bij God, als we ruzie maken dan is er maar een ding wat belangrijk is en dat is dat we beseffen dat we allen van christus zijn, en dat hij ons allen broeders en zusters benoemt, ja dat we familie zijn van elkaar. Daarin egt Jezus blijft in mij liefde. En dat we daarin anders zijn. zoals een broer en zus anders, dat is prima. Als er maar de ruimte van de liefde is. Dat je elkaar vasthoudt. En dat gaat via de verbinding van Jezus zelf. Hij is de wijnstok en wij de ranken. Het is Jezus zelf die ons verbindt. Die ons zegt : Ik hou van jou, maar ook van jou, van een katholiek en van een protestant.. Jullie zijn mijn kinderen…
Oekumene is horen naar Zijn oproep :
Blijf in mijn liefde!
Als we naar Jezus luisteren stroomt zijn leven door ons heen. Hij nodigt ons uit om zijn woorden in ons te laten blijven.
Blijf in mijn liefde en als je dat leeft dan zal alles wat we vragen gebeuren. Hij is de bron van alles wat we doen.
En daarom ben ik zo blij dat christus zelf ons vandaag verbindt zoals we hier zijn.
Jezus zegt het niet zomaar tegen ons. Want als je leert om je geloof tot oefenplaats van liefde te maken, dan gaat dat naar buiten stralen. Dan zeggen mensen daar willen wij ook bij horen. Als er ruimte is om jezelf te zijn, mensen van je houden en jij van mensen houdt. Dan zullen anderen zich afvragen hoe komt dat toch. En ja de vreugde n de lach zal komen! Er zullen vruchten gaan groeien in je leven. De ranken zullen druiven voortbrengen.
En je zal zeggen.. omdat er een is die het ons voorgedaan heeft en die ons tot op de dag van vandaag aanzet.. om in die liefde te blijven, wil ik liefde geven. Hij leeft in ons midden daar waar we die liefde aan elkaar laten zien. Zo kan de kerk vindplaats van liefde worden. Hou vast aan die liefde, laat het andere varen.
Ooit zie een katholieke hoogleraar uit Nijmegen tegen mij, toen ik verdrietig bij hem kwam en vertelde dat het echt leek dat mensen steeds weer met mijn liefde voor hen aan de haal gingen. Er weerstand groide als ik het opnam voor mensen die het zo nodig hadden. Hij zei: Dick het grootste compliment is, is dat er weerstand komt als je het goede doet. Want er is heel wat kwaad te overwinnen de mensen. Weerstand zal er altijd zijn. Aan jou om die weerstand in liefde te overwinnen. En als je daaraan werkt en er zo naar ijkt word je niet moe. Je zal begrijpen dat in de liefde van Christus blijven een hel of a job is. Maar je zal ook ontdekken dat het je dichter bij Jezus brengt. Hem beter zal begrijpen. Blijf maar in de liefde van de Heer. Het heeft mij in mijn leven als voorganger veel tegenwind opgeleverd, maar het was tegenwind die meestal uitliep op gewonnen vrede.. op liefde die het kwaad overwon. Het maakte mij tot een geloviger mens en bracht me dichter bij de kern.
Dichter bij de stam van de wijnrank, en het besef dat ik van die stam van de wijnstok afhankelijk ben. Het heeft me een mooier mens gemaakt. Het leerde mij om mijn fouten onder ogen te zien, hij leerde mij dat ik in alle kwetsbaarheid, daar waar ik moet huilen om het onrecht wat soms geschiede dat dat me dichter bij Christus bracht en dichter bij de kern van alles: Dat liefde altijd overwint!
Liefde overwint alle donkerte!
De afgelopen weken en maanden heb ik hier in het openhuis mensen ontmoete. Soms ook kinderen die hun moeder verloren hebben en een kaarsje kwamen branden. Soms ouderen van de Alde steeg die hier binnenkwam en zeiden ± Hier is rust en liefde en een poosje in de kerk gingen zitten.
Blijf in mijn liefde, betekent misschien dat we de kerk ook in ons eigen hart moeten koesteren. Hier mag het anders zijn. Hier is vrede.. hier kan je op adem komen. Hier is del liefde van Christus te ontdekken.
De kerk kan zo een plek worden waar we verbonden worden aan elkaar en aan de wereld om ons heen. Een plek van verbinding. Nog niet zolang gelden zat ik hier samen met ons burgemeester mevr. Bergman ten Ruud en Roman samen te praten. Wat zou de wereld anders zijn, zeiden we als, *mensen elkaar zo in openheid kunnen ontmoeten, zoals wij vandaag doen.
Het overstijgt de verschillen, het brengt ons bij elkaar en bij het hart van alles, de liefde vroegen we ons af.
Ja de liefde van Christus.
Hier huilen we samen vandaag om wie we verloren aan de Covid 19 het afgelopen jaar. Hier delen we onze kwetsbaarheid als we het hebben over hoe met het n u allemaal verder.. Hier kan je vertellen je levensverhaal en niemand zal je afrekenen. 
We leven in een wereld die op dit moment geregeerd wordt door Covid 19. Maar ook door mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. We leven in een tijd waarin zoveel onzekerheid is. We weten het zo vaak niet.
Misschien is er een eenvoudig antwoord op al die vragen… in de liefde van christus te blijven en in die liefde te oefenen. In liefde te leven tegen alles in..
Ge makkelijk wordt je leven dan niet. Er zal weerstand komen zoals altijd. Ik ben het in mijn leven toch vaak tegengekomen. Dan heb je de neiging om te buigen voor de liefdeloosheid. Voor die stem die in je gaat schreeuwen, die je boos maakt, die afhaalt van de liefde van christus.

Mijn ervaring in het leven is dat het de moeite waard is, om steeds in die liefde te blijven. Te blijven geloven in die ander… van de ander te blijven houden zelfs als de ander het bijna onmogelijk maakt.

Blijf in mijn liefde zegt Jezus van Nazareth en weet je Hij weet beter dan wie dan ook wat dat betekent. Ja hij houdt vast tot het eind aan de liefde.. laat zich niet kleineren door mensen die oproepen om tegen hem op te trekken. Hij blijft volhouden te geloven in een wereld waarin zo*veel ruimte is dat ieder mens gezien en gekend wordt. Hij houdt vaats aan de liefde.

Zelfs als de dood komt en zie de kracht van de liefde…

Het overwint zelfs de dood!

Blijf in mijn liefde als de Covid komt. Blijf in mijn liefde als de ander je onrecht doet. Blijf in mijn liefde als je ziet dat er onrecht is en mensen kwaad gedan wordt Laat de ander werd zien.
En weet dat zo Christus in deze wereld blijft en ons verbindt waar loefde gedaan wordt.

Ubi caritas et Amor, deus ibi est.

Daar waar zorg en liefde zijn, daar is God.

Laten we ons zoals mensen verbonden voelen in die ene God en laten we zo de eenheid in alle concreetheid leven hier in rivierenland oost, hier in Beuningen.

Amen
