ORDE VAN DIENST RIVIERENLAND-OOST/WIJCHEN-LEUR-BATENBURG
14 maart 2021
Orgelspel of pianospel
Welkom en mededelingen door ambtsdrager 
Ambtsdrager van dienst steekt de tafelkaars(en) en kinderlicht aan.
Gebed van toenadering door ambtsdrager
Openingslied: ‘Jezus brengt hier mensen samen’ (Charly Luske)
Lied 975, Nieuwe Liedboek
Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.
Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie
is op aarde neergedaald.

Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.
Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser
Bemoediging en groet
Voorganger:
Onze hulp is in naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat Zijn hand ooit begon. De Heer is met u en zal u bewaren. Amen
liturgische bloemschikking

De naakten kleden
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Iedereen verdient het zich waardig te kunnen kleden. Tegelijkertijd wordt daarbij van ons gevraagd ruimhartig delen van wat we hebben. Maar als we naakten kleden of laten kleden, laten we ons dan bovendien bewust zijn van de fabriek waar onze kleding vandaan komt. Hoe rechtvaardig gaat het daar toe? Hoe menselijk of onmenselijk zijn de omstandigheden daar? Laten we voorkomen dat we ons zo niet bekleden door onrecht!

Gebed om ontferming  

Lied van inkeer: lied 547: 1, 2 en 5
Met de boom des levens

wegend op zijn rug

droeg de Here Jezus

Gode goede vrucht

Kyrie eleison

Wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.
Laten wij dan bidden

in dit aardse dal

dat de lieve vrede

ons bewaren zal

Kyrie eleison,

wees met ons begaan

Doe ons weer verrijzen 

uit de dood vandaan.

Want de aarde jaagt ons

naar de diepte toe

maar de hemel draagt ons

liefde wordt niet moe.

Kyrie eleison,

wees met ons begaan
Doe ons weer verrijzen

uit de dood vandaan.

Kunstproject

Ieder huis draagt zijn kruis.
In het 40 dagenboekje staat deze week een stuk van Lenie en Ben, die aan den lijve hebben ondervond hoe belangrijk het is om de Werken van Barmhartigheid in praktijk te brengen. Ze hebben zelf ervaren wat er gebeurt als je aan de andere kant staat: als die werken aan je gebeuren. En ik snap het wel als Lenie schrijft:
Accepteren dat je ontvangen mag, is moeilijk,

naast het niet verliezen van je eigenwaarde

Het liefst willen wij, mensen, autonoom zijn, zelf onze dingen regelen, de dingen in eigen hand houden. Als dat op een gegeven moment niet meer kan, en vaak heeft dat te maken met het feit dat je huis een kruis draagt, is, heb ik zelf ook ervaren, ontvangen al lastig, maar die eigenwaarde: dat je er toe doet, dat jij de moeite waard bent, wat je ook doet, binnenbrengt aan inkomsten, of hoe je ook in de wereld staat, dat is waar het dan op aan komt. Geloof je zelf nog in jezelf? Ieder kruis is soms een gevecht met God, maar vaak een gevecht met jezelf: ben ik de moeite waard, doe ik er nog toe? 
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Jesaja 20: 1-6 (lector)
Koning Sargon van Assyrië stuurde een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de tartan, naar Asdod. Deze viel de stad aan en nam haar in. In hetzelfde jaar dat hij naar Asdod kwam, sprak de HEER tot Jesaja, de zoon van Amos: ‘Leg het haren kleed dat je draagt af en trek je sandalen uit.’ Jesaja deed dit, en liep naakt en barrevoets rond. De HEER zei: ‘Zoals mijn dienaar Jesaja drie jaar lang naakt en barrevoets moet rondlopen, als teken en zinnebeeld voor Egypte en Nubië, zo zal de koning van Assyrië alle Egyptenaren en Nubiërs, jong en oud, als krijgsgevangenen en ballingen wegvoeren: naakt en barrevoets, met ontbloot achterste – de schaamte van Egypte. De mensen zullen verbijsterd en beschaamd staan vanwege Nubië, waarop hun hoop gevestigd was, en vanwege Egypte, hun trots. Dan zullen de bewoners van de kuststreek verzuchten: “Als het hun al zo vergaat, onze hoop, bij wie wij onze toevlucht hebben gezocht om aan de koning van Assyrië te ontkomen, hoe kunnen wij dan gered worden?”’

We luisteren naar: lied 647: 1, 2, 3 en 4 (Voor mensen die naamloos)
Schriftlezing: Lucas 3:7-16 (lector)

Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen De mensen vroegen hem: Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’
We luisteren naar lied 910: 1 en 3 (‘Soms groet een licht van vreugde’)
Uitleg en verkondiging
Gemeente van onze Heer,

We zijn al een aantal weken op weg met de Zeven werken van Barmhartigheid. Daarin is het steeds de vraag wat die Zeven Deugden, even Goede Werken, aan goeds, aan God, toevoegen aan deze wereld. Het bezoeken van de gevangenen hebben we laten liggen, de eerste zondag van de 40 dagentijd ging het over het bezoeken van zieken, vorige week stond het herbergen van de vreemdeling centraal, deze week richten we ons op het kleden van hen die geen kleren meer hebben. 

Als er één heilige is in de Rooms-Katholieke kerk, die verbonden is met het Goede Werk van de naakten kleden, dan is het Sint Maarten wel. Want juist dit gebod heeft er toe geleid dat Maarten bisschop werd van de stad Tours. Als bisschop werd hij de grondlegger van het Rooms-Katholieke geloof in Gallië. Op jonge leeftijd werd hij soldaat, als 15-jarige ging hij richting Gallië. Volgens een legende ontmoette hij op een avond bij de stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar. Omdat hij het zelf ook koud zou hebben, als hij zijn enige mantel weg zou geven, besloot hij om de helft van zijn mantel af te staan. Die nacht droomde hij dat hij Jezus zag die een halve mantel droeg. In de droom werd hij herinnerd aan de woorden uit Mattheus 25, die vandaag centraal staan: ‘Ik was naakt en jij hebt mij gekleed’ en ‘Als je dit gedaan hebt voor een van de minste van mijn broeders, heb je het voor mij gedaan’. Het leidt er toe dat Maarten zich bekeert tot het christendom en uiteindelijk bisschop wordt.

In de voorbereiding van deze dienst stuitte ik op een tekst van een straatrapper uit Utrecht, Werend Griffioen, die – omdat Sint Maarten de beschermheilige van Utrecht is – de heilige eert met een rap in straattaal. De eerste regels, u kunt ze ook mee lezen op de powerpoint, zijn:

Check die man

Sint Maarten is dope,
gaf ‘n stuk van zijn bling jacka

aan een poor brada.
U herkent er het verhaal in wat ik zojuist verteld heb en over de laatste regels van het vers, de toepassing, zullen we het aan het slot nog hebben. Eerst gaan we naar de lezing uit Jesaja.
Tegenbeeld
In die lezing namelijk wordt het tegenovergestelde geschetst van de deugd die vanmorgen centraal staat. ‘Profetie over Egypte en Nubië’ staat er boven. Het betreft een waarschuwing. De תרתן, Tartan, de veldmaarschalk, generaal of bevelhebber in het Assyrische leger, zal Asdod innemen, de havenstad die niet zo heel ver van Jeruzalem ligt. Het is een versterkte stad met een muur, die in 712 v. Chr. werd verwoest. Toch bleef de stad opstandig en ze besloot zich aan te sluiten bij de opstand die de Judese koning Hizkia tegen de Assyriërs begon. Hizkia was behoorlijk overmoedig geworden omdat Jeruzalem in korte tijd een enorme boost had gekregen door vluchtelingen uit de Noordrijk. Ook daar hadden de Assyriërs huis gehouden, waardoor mensen op de vlucht geslagen waren. Door die vluchtelingen en de handel die daar uit voortkwam was Jeruzalem een economische grootmacht geworden. Deze profetie waarschuwt koning Hizkia niet teveel van eigen kracht uit te gaan. Hij is koning in naam van God. De opstand strandt. In 701 v. Chr. geeft de koning van Asdod zich over om een slachtpartij van de Assyriërs te voorkomen. Ook Jeruzalem wordt bedreigd. Toch valt de stad niet. In de bijbel wordt dat gezien als een wonderdaad van God die, zo mag je concluderen, ook met deze waarschuwing verband zou kunnen houden. ‘Blijf bij je God’, luidt de boodschap ervan ‘anders gebeuren er verschrikkelijke dingen’.  De Assyriërs zullen vrij spel krijgen en grootmachten als Egypte en het koninkrijk Nubië zullen capituleren. Jonge en oude mannen zullen naakt worden weg gevoerd….. Als dat de situatie wordt, wie kan die wrede Assyriërs dan nog tegen houden?
Waardigheid

Met name dat ‘naakt weg voeren’ van de mannen, wordt als de grootste schande gezien van Egypte. En als ik me dat zo voorstel, begrijp ik dat goed. Naakt is ook echt ‘naakt’, zonder enige bescherming. Geen kleding om mensen te beschermen tegen zon of stof, of tegen obscure blikken en hatelijke opmerkingen. Kleding helpt mensen om te overleven. Zonder kleding zijn en ogen mensen kwetsbaar. Want kleding is tenslotte ook iets om achter of onder te schuilen. Niet voor niets wordt kleding daarom tot de eerste levensbehoeften gerekend. 
Als het hier over gaat, moet ik gelijk denken aan een dove man die een ezelman assisteerde bij een tocht door de Himalaya die ik ooit maakte. Op een of andere manier kon of mocht de man niet bij de ezelman in de tent slapen. Het enige wat hij had was een lange, warme jas waarin hij sliep, liep, leefde. Die jas was zijn bescherming, zijn schild.
Daarnaast geeft kleding mensen ook status. Uniformen, dure kleding, kleding die bij een bepaalde subgroep hoort… dat alles maakt dat we ons ‘anders’ kunnen voelen, dat we ons kunnen onderscheiden. 
Daarmee is in een enkele pennenstreek wel geschetst, dat we met het kleden van naakten veel meer doen dan alleen iemand bedekken. We geven iemand waardigheid. En van daaruit misschien wel voldoende kracht, vertrouwen om de rug te rechten en op te staan. 
Goede vrucht dragen
In het Nieuwe Testament heeft Paul voor zijn meditatie in het 40 dagenboekje gekozen voor de tekst uit Lucas 3. Dat is wat we met een mooi woord Sonderngut noemen, een tekst die uniek is voor Lucas. We komen terecht aan de Jordaan waar Johannes zijn gehoor aanspreekt met de weinig vleiende term ‘Addergebroed’. Hij spreekt over het oordeel dat niemand kan ontlopen als hij of zij zich niet bekeert. Wie zich niet naar Gods woorden richt, roept de ellende van de wereld over zich af, zoveel wordt duidelijk. Eigenlijk is het een echo van wat we in Jesaja 25 lezen. De ‘afstammeling van Abraham’ is daarbij, net als in de vorige lezing, geen vrijstelling. Van iedereen, iederéén, wordt gevraagd goede vruchten te dragen om de samenleving te keren in de goede richting. Ongetwijfeld heeft Johannes daarbij ook in gedachten gehad, dat hij het Joodse volk tot het besef moest brengen dat een nieuwe tijd zou aanbreken als het volk zich weer naar God zou richten. 
Basic kleding
En… het is nog niet te laat, is de boodschap van Johannes. ‘Wat moeten we dan doen, Johannes?’, vragen de omstanders. ‘Goede vrucht dragen’. ‘Maar hoe dan?’ Er lijkt wat verwarring. Dan zegt Johannes: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met degene die er geen heeft. Voor eten geldt hetzelfde’. Wat me opvalt, is het woord ‘onderkleren’, ‘onderkleed’. In principe droegen alle mensen een eenvoudig onderkleed in die tijd, al waren er ook die zelfs dat niet konden betalen. Een juten zak bijvoorbeeld, waar Jesaja een tijd in rond loopt. Bij de vrouwen kwam dat onderkleed tot de enkels, bij de mannen was het korter. Het was een lange lap, met aan de zijkanten twee gaten voor de armen en bovenin een V-hals. Over dit kleed droegen de mensen een opperkleed of mantel, als ze het konden betalen. Het gaat in dit voorbeeld dus om ‘basic kleding’, voor iedereen, het minimum. Johannes richt zich op de mensen die er misschien net twee kunnen betalen. En met eten is dat even zo. Daarmee geeft hij de boodschap: dat koninkrijk van God, het is niet te hoog, het is niet te ver. Het kan onder ons zijn. Als we maar willen. Ieder van ons kan er deel aan hebben. Arm, rijk, eenvoudig of verstandig. Deel met elkaar wat je kunt!
God tastbaar

En blijkbaar dagen die woorden uit. Want een tollenaar, niet bepaald de meest gerespecteerde in het land, stelt een vraag. ‘En ik, wat moet ik doen?’ ‘Vorder niet meer dan je is opgedragen’, antwoordt Johannes. ‘Verrijk je niet over de rug van de gewone mensen’. Johannes zegt niet: ‘Kap ermee!’ Nee, het koninkrijk moet gestalte krijgen in het dagelijks leven, in het hier en nu. ‘En wij?’, vragen de soldaten, die vermoedelijk de tollenaars bijstonden bij het innen van hun geld. ‘Niemand afpersen’, raadt Johannes hun aan. Ook zij moeten gewoon blijven doen wat ze doen, in het delen van kleren, in het delen van voedsel, in het rechtvaardig uitvoeren wat je te doen staat, wordt door Goede Werken God tastbaar, wordt Barmhartigheid zichtbaar. Het geeft je als mens het gevoel: ik ben niet alleen!  

Check die man

En zo komen we terug bij het preekje en de toepassing van Werend Griffioen. We hebben net gezien dat ‘kleren geven’ iets is dat wijst op ‘God doen’ in het dagelijks leven. Het is niet iets verhevens, het is wat mensen nodig hebben en wat mensen kunnen missen. Maar op straat is dat niet zo vanzelfsprekend. Als je één jas hebt, zullen er maar weinig zijn die de helft van hun jas delen. Maar wat heb je dan aan dit Goede Werk, als je met dit schenken niet mee kunt doen, domweg omdat je het niet hebt? En dan komen we bij het tweede deel van ’Check die man’:


Geef ook jij wat je geven kan:
’n brasa en a bit of hope
Kom in de flow!

Met ‘naakten kleden’ geven we, zegt Werend, hoop. Hoop dat het beter wordt, hoop dat je wordt gezien, hoop dat anderen zich, soms, over je zullen ontfermen. 

En die hoop zit hem niet alleen letterlijk in het geven van kleren. Als je die kleren niet kunt missen, kan het ook met een brasa, een omarming. Want daarmee geef je fysiek wat kleren de mens geven. Bescherming van je kwetsbaarheid, afgeschermd zijn van de wereld, van de blikken van anderen. Wat kleren doen zit ook in een brasa, wat heeft Werend Griffioen dat mooi gevonden! Want zo heb je als mens, ook al heb je geen kleren om te geven, altijd iets kostbaars om te delen dat beschermt. Al is het misschien maar even, het is – net als bij kleren – veel meer dan een omhelzing. Omdat het je hoop geeft. Dit besef namelijk: je bent niet alleen!
Amen.
Muzikaal intermezzo  
We luisteren naar: lied 978: 1, 3 en 4 (‘Aan U behoort oh Heer der Heren’)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Slotlied: ‘Wie voor de vrede vecht’
Tekst: Jan Willem Drost / melodie: 968
Wat onrust zaait in harten,

wat tranen welt in mij

zal leven altijd tarten:

geen mens is daarvan vrij.

Nooit wordt hier zonder strijden

een kwade macht geslecht

en treft ook droefheid, lijden

wie voor de vrede vecht.

in ’t donker van het leven

is nooit dit lied verstomd:

dat God ons zal bevrijden

dat eens de vrede komt.

We dromen van een wereld

nog aan geen rijk gelijk,

waar alle idealen

op Christus zijn geijkt
Wegzending en zegen
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