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Ambtsdrager van dienst steekt de tafelkaarsen aan.
Gebed van toenadering door ambtsdrager
Openingslied: 286: 1 en 3 (‘Waar mensen dwalen in het donker’)
Bemoediging en groet
Voorganger:
Onze hulp is in naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat Zijn hand ooit begon. De Heer is met u en zal u bewaren. Amen
Gebed om ontferming  
Glorialied: lied 1009: 1 en 3 (‘O lieve Heer, geef vrede’)
.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 20: 24-31 (lector)
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. ’Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

We luisteren naar: lied 644: 1, 2, 4 en 5 (‘Terwijl wij Hem bewenen’)
Schriftlezing: Galaten 6:11-17 (lector)
U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam.
We luisteren naar lied 632: 1 en 2 (‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’.)
Uitleg en verkondiging
Gemeente van onze Heer,

Ik ben wel een fan van de interviews van Robbert Rodenburg op internet. ‘Open kaart’ heten die vraaggesprekken. In die ontmoetingen stellen Robbert en zijn gast elkaar steeds een vraag die ze niet van tevoren weten. Daardoor hebben die interviews wel iets heel informeels, waardoor gasten – denk ik – makkelijker open gaan. Ook al omdat de interviewer zelf ook vragen beantwoordt en zichzelf bloot geeft. Zo voerde hij zo’n gesprek met prinses Eloïse, maar ook met Estelle Cruyff, Enzo Knol, Gordon, Birgit Maasland, Geraldine Kemper en nog veel meer Bekende Nederlanders. In deze vraaggesprekken komt vaak de keerzijde van ‘bekend zijn’ naar voren. De butsen die je oploopt als je op Instagram zonder enige coulance wordt gegeseld, de publieke opinie die je stenigt als het vriendinnetje van een crimineel…. Wat er maar duidelijk aan is, is dat mensen – bekend of niet – butsen, wonden oplopen aan het leven. En dat we die ook het liefst voor onszelf houden. Wat vooral naar buiten komt – dat is wel de rode draad – is een positief, vrolijk beeld. Want dat is het waard om te delen. Niet de rottigheid, het verdriet, de pijn.

Diepten
Maar je zou kunnen zeggen, dat juist in de pijn, de moeite, het verdriet een kant van het leven zit die ons maakt tot de mensen die we zijn. We zijn andere mensen geworden omdat we gepest zijn, geliefden verloren, een droom in rook zagen opgaan, in een relatie zijn vast gelopen, in alle heftigheid het coronavirus hebben ondergaan…. Juist die gevoelens en gebeurtenissen tekenen een mens. De diepten van het leven – en vooral de overwinning erop – geven ons kracht om te leven, ruimte om weer adem te halen, geloof in God. 

Paulus

Als íemand is getekend door het leven, is het Paulus wel. Hij is vijfmaal gestenigd, drie keer gegeseld, heeft drie keer schipbreuk geleden. Mede daardoor kan hij ook niet goed meer schrijven, zoals blijkt uit ons gedeelte uit Galaten. Het leed dat Paulus is aangedaan, is vooral voortgekomen uit de verkondiging van een geloof dat lijnrecht inging tegen de verering van de keizer, dat de verering van andere goden in een kwaad daglicht zette en dat tempelrituelen beroofde van hun betekenis. Want God, de God van Paulus, vraagt geen offers van mensen, Hij vraagt hun hart, ziel en verstand. En Hij is een God voor iedereen, zonder grenzen of beperkingen. Ieder mens, Jood of Griek, is gelijk voor Hem. Ik denk dat de verwondingen die Paulus zijn aangedaan hem alleen maar gesterkt hebben in zijn strijd. Christus heeft een andere wereld voor ogen, is zijn gedachte, en alles wat met die Nieuwe Schepping strijdig is zal proberen de Stém van die Nieuwe Schepping tot zwijgen te brengen. De ooggetuigen van Jezus’ leven en werken in Jeruzalem hebben het niet zo op die boodschap van Paulus, zoals we inmiddels weten. Die houden meer vast aan de Wet die ooit aan Israël gegeven is. ‘Eerst besnijden, dan praten we verder’ is kort door de bocht het standpunt van de meesten daar. 

Halik
Dat is Paulus te ver op afstand. Een God die verplichtingen oplegt voor er iets van nabijheid mogelijk is, strookt voor Paulus niet met wat Christus verkondigd heeft. God is de Nabije. Overal. Altijd, juist in de diepte. Ik kom daar op nadat ik een aantal gedachten van de Tsjechische priester en hoogleraar Thomas Halik heb gelezen. Zijn boek ‘Raak de wonden aan’ was in 2018 een bestseller en draait om het verhaal van de verschijning van Jezus aan Thomas. Juist in die ontmoeting draait het om de wonden van Jezus. De vijf kruiswonden. 

Kruiswonden
Ergens in het begin van zijn boek onderstreept Halik het belang van die kruiswonden met een kort verhaaltje: 

Op een dag verscheen Satan aan de heilige Sint-Maarten in de gedaante van Christus om hem te verleiden tot een zondige daad. De heilige sint Maarten bekeek de Christus die Satan was, liep om hem heen, zweeg een moment en zei toen: ‘Ik geloof je niet. Waar zijn jouw wonden?”
De wonden van het kruis zijn na de opstanding gebleven, zijn blijkbaar te voelen. Deze mens die geleden heeft, deze mens van vlees en bloed, is opgestaan. Hij die alle haat, alle onrecht van deze wereld heeft ondergaan in Gods naam, is er - dóór God - doorheen gekomen. Hij is hier! Als de levende. De dood, het kwaad, de afgoden, de haat: niets heeft Hem klein gekregen! Juist die wonden, zegt Halik in zijn boek, laten ons zien hoe begaan God is met mensen, met mensen die de diepte van het leven doorgaan en door móeten. ‘Door de wonden van Christus kunnen we een God zien die betrokken is bij de mens – geen apathische, heidense god die zich onttrekt aan het menselijk lijden. God staat aan de kant van degenen die lijden, Hij is één van hen.’

Lijden
Zelf geloof ik dat ons christelijk geloof een positief geloof is, optimistisch, hoopvol. En vaak als we het over lijden hebben, over het lijden móeten hebben, omdat het deel is van ons geloof, krijg ik het gevoel dat ons geloof uitstraalt, dat we vooral lijdende mensen zijn. Dat Jezus ons vooral in de donkere kanten nabij is en veel minder in de vreugdevolle momenten. Dat het leven een opdracht is en geen bruiloftsfeest. Terwijl dat ook een aspect is van ons leven! Zeker, we kunnen Jezus Christus dankbaar zijn voor die goede dingen, maar Hij maakt er veel minder deel van uit, zo lijkt het. Het geheim van ons geloof heeft alles te maken met dat lijden. Dat voel ik ook bij Thomas Halik als ik dit lees: ‘Het is als mens een uitdaging om de wonden van Jezus zelf te ‘betreden’’, zegt Halik. Daarmee bedoelt hij, denk ik: je eigen wonden onder ogen zien en de wonden van deze wereld. Beseffen dat we als mens tekort schieten, op essentiële onderdelen van het leven, maar dat dat tekort schieten déél is van het leven. Het is niet anders, maar ergens schieten we tekort. Dan doen we het leven van anderen pijn, of doen anderen ons pijn. 
Het leven stopt niet

Het is de uitdaging Jezus’ wonden te betreden. Als Thomas die wonden voelt, komt hij tot een belijdenis, springt het geloof in hem op: ‘Mijn Heer, mijn God!’ En dan zegt Jezus: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’. Dat is een opdracht die Johannes ons in zijn Evangelie mee geeft. Voor die opdracht staan wij, de mensen die Hem als Heer belijden, maar Hem nooit gezien hebben. En ik denk dat Halik ons met het ‘betreden van Jezus’ wonden’ wel een sleutel gegeven heeft om dat te kunnen. Te weten dat niets in de wereld volmaakt is, gewond is, maar toch mag bestaan. Dat er mensen zijn die zwaar gewond raken door het leven, maar toch de kracht en de moed vinden om op te staan. Daarin zien we Christus die al dat lijden heeft ondergaan: pesterijen, haat, marteling, geweld…. Alles wat een mens kan ondergaan, is zijn deel geweest. En toch… toch heeft God in Christus laten zien dat het leven daar niet stopt. Dat leven gaat boven de dood!

Geschenk
En daarmee is het leven vol betekenis, van waarde, bedoeld om geleefd te worden. Liever het leven dan de dood onderstreept de gedachte dat het leven ons als geschenk door God is gegeven. Ook al zijn er tallozen die dat niet zo zullen ervaren. Vanuit het lijden, vanuit het verdriet, is de oproep: ‘Kies het leven, kijk omhoog!’ Dat is geen loze roep van boven in een diepe put. Het is de roep van Hem die weet wat het is diep in de put te zitten. Maar ook te weten dat de weg eruit loopt via het geloof in, de hoop op en de liefde van God, die ons in Jezus Christus als mens nabij gekomen is. Dat God ons in Hem zegt: ‘ik ben er voor jou!’.

Niet de rottigheid, het verdriet en de pijn zijn het waard om te delen, zo concludeerde ik in het begin van deze overdenking. Nee, dat is zo. Maar het is wel goed als we elkaar vertellen hoe we uit de put gekomen zijn, hoe de duisternis is ons leven is overwonnen. Omdat dat alleen maar onderstreept wat God ons in Christus heeft laten zien: dat leven gaat boven de dood! Vér gaat boven de dood. 
Amen.
Muzikaal intermezzo  
We luisteren naar: lied 867: 1 en 2 (‘Loof overal, loof al wat adem heeft’)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Slotlied: lied 289: 1 en 3 (‘Heer, het licht van uw liefde schittert’)
Wegzending en zegen
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