Orde van de dienst van 9 mei.
Streamdienst Wijchen.
Aanvang 10.00 uur.

6e zondag na Pasen
Thema : Blijf in mijn liefde
Voorganger; ds Dick Sonneveld

MENSEN ONTMOETEN GOD.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen : Psalm 66 : 1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en Groet

Lied 528 : 1,  4 en 5

Kyrie Lied : Lied 370; 1 en 2
Gereciteerd : 370 : 3
Glorialied : 655: 1,2 en 3

GOD ONTMOET DE MENSEN
Gebed van de zondag
Lied 894
Lezing: Jesaja 45 :15-19
Lied 943 : 1,3 EN 6
Lezing : Johannes 15 : 9 -17
Verkondiging
Verkondiging: blijf in mijn liefde.

Mijn moeder zegt altijd tegen mij: Jij bent het die mij moeder hebt gemaakt. En als ze dat zegt kijkt ze me met van die grote en trouwe ogen aan! Jij hebt mij moeder gemaakt. 
Ze bedoelt: Ik heb je lief omdat er een nieuw stuk inmijn leven toen begonnen is en dat is nooit meer opgehouden. Van meisje werd ze moeder. En dat houdt zolang ik er ben nooit meer op!
Ik heb het nooit echt begrepen, totdat ik mijn eigen dochter de afgelopen maand moeder zag worden. Wat een liefde, wat een wonder. Ja dit kind maakte mijn dochter moeder en maakte mij opa en Margot oma.

Vandaag op deze Moederdag moest ik bij het lezen van het evangelie hieraan denken. Wat een immense liefde kleurt het leven plotseling. In alle openheid, niks verhulds of verborgen.Het spettert aan alle kanten ervan af.  Een moeder die immens van haar kind houdt. En een kind die volstrekt afhankelijk van haar moeder in totale overgave zich overgeeft aan de moeder.

Ik ben ervan overtuigt dat Jezus iets dergelijks bedoelde toen hij het had over de liefde van zijn vader voor hem. Jezus is immers degene die God Vader heeft gemaakt. En Jezus is van die liefde geheel doortrokken!

Nu zegt Jezus tegen zijn discipelen, zoals een moeder van haar kind zoals mijn vader van mij heeft gehouden zo houd ik van jullie.  Anders gezegd: Jullie zijn het die mij tot jullie geliefde maakt. Ik ben er voor jullie! En zoals mijn moeder mij met haar trouwe ogen aankijkt, zoals mijn dochter naar haar pasgeboren dochter kijkt, zo kijkt Jezus naar de mensen.
Hoe intens is dat!

Vandaag is er een die jou en mij aankijkt en zegt: Ik heb je lief.
In alle concreetheid, in je leven vandaag!
Je bent niet alleen. Ik ben er als je vriend, die je leven deelt!
Het is een manier van leven. Een weg die jij kunt en mag gaan.

Blijf in mijn liefde. En Jezus weet waar het over heeft.
Want de liefde die hij leeft is een aangevochten liefde.

Zoals in het leven van jou en mij, zijn er van die dingen die je weg willen halen van die liefdevolle manier van leven. Er zullen altijd mensen zijn die een appel zullen doen op andere gevoelens dan liefde. Die andere gevoelens in ons dan liefde wakker maken

Wat Jezus in zijn leven overkomt: Onrecht van mensen om hem heen. Mensen die tegen hem in opstand komen. Jaloers zijn op hem. Mensen die roepen: Maar ik begrijp niks van wat je doet Jezus. Wees nou eens reel. Treedt op tegen die mensen die je eronder willen krijgen. Die je uitmaken voor een mens die slechte dingen doet. Nu dat maken jij en ik allemaal mee. En daar kan je niks aan doen. In zekere zin wordt Jezus gepest door de farizeeën. Ze zien Jezus niet aan voor vol. Ja, ze beschimpen hem. En de overhad wil van deze vreemde vogel graag af,

Ja Jezus maakt mee, wat wij allen meemaken. Blijf in mijn liefde, is Jezus antwoordt op deze beschimpingen.

Hij gaat niet in op al die mensen die hem naar beneden halen. Hij gaat niet in de vechthouding. 

Blijf in mijn liefde, zegt Jezus! 

Van de week zei iemand tegen mij 1 Mooi verhaal, Dick van die liefde, maar hoe doe je dat?

Nu, kijk wat Johannes schrijft: Hij zegt dat kan als je je aan mijn geboden houdt. Wij denken bij geboden gelijk aan allerlei dingen die niet mogen. Dingen die je moet doen. 
Dat bedoelt Jezus hier niet. Van Judith Herzberg leerde ik.. dat het hier gaat om idealen in het hart van een mens. Liefde als een ideaal in jouw en mijn hart… dat wat je geheel vervult van binnen… en weet je dan moet ik direct weer aan mijn dochter denken, ja haar hart is geheel gevuld door de liefde voor haar kind…

Het is die liefde die je van binnen kan vervullen. En die een mens uit de vechtmodus haalt en leert om de ander te zien als je vriend, zelfs als die ander je vijand is! Zelfs als jij vijand wil zijn van die ander.
In deze dagen van 4 en 5 mei moet ik denken aan Etty Hillesum die schrijft: Haat, verzet, het heeft niets bijgedragen aan een een nieuwe wereld waarin mensen als vrienden naast elkaar kunnen leven. De wereld is door haat geen stukje beter geworden. Sterker nog, als je je door onrecht laat meeslepen, dan wordt je onderdeel van dat onrecht. Je kan beter bij het ideaal van de liefde blijven.

Jezus zegt het zo mooi: Als je in mijn liefde blijft dan zal de vreugde in je groeien.
Het lukt je immers boven de haat en het onrecht uit te stijgen en je niet langer erdoor te laten bepalen. Je kan het onrecht overwinnen door trouw te zijn aan die liefde.

Nelson Mandela bleef geloven in de liefde tussen mensen. In zijn gevangenis blijf hij liefhebben. Hij liet zich niet imponeren door de apartheid door de smadelijke behandeling die hem soms ten deel viel.
Martin Luther King geloofde in de droom. I have a dream. Nee, hij zei niet al die slechteriken daar moet je tegen optreden. Hi zei: Ik geloof in een Amerika waar zweert en wit samen en gelijkwaardig kunnen optrekken.


Mahatma Gandhi werd in zuid Afrika naar de derde klas verwezen in een trein. Hij weigerde. Belande op een station midden in de nacht en daar bezwoer hij: Ik zal me nooit, nooit laten bepalen door de haat van de ander.

Jezus van Nazareth. Heeft het over de liefde als hij allang weet dat hij afscheid zal moeten nemen van de mensen.
Het is erop of eronder: Blijft hij geloven in de liefde of zal hij zich verliezen in wat die ander hem aandoet aan verraad aan hij moet gekruisigd worden aan…

Hij blijft bij wat in hem groeit; de liefde.. Ja ook hij moet er mee strijden om wat die liefde in de weg staat achter zich te laten. Ook in hem is er die andere stem:

Laat deze beker aan mij voorbijgaan… en toch blijft hij geloven in de liefde…

Daar wordt hij blij van! Vreugde overheerst hem

Nu die vreugde wil hij met mensen delen. Hier geeft hij zijn leven voor! Om de ander om jou en mij als zijn gelijken te leren zien.

Hoe doe je dat Dick, in de liefde blijven…vroeg een gemeentelid mij een paar weken geleden

Misschien wel door trouw te zijn aan die stem aan het binneknat van je ziel.. die zegt: Heb lief, zelfs als die liefde onder druk komt te staan. Hoe dan! Door je niet te laten gijzelen door wat liefdeloos is. 
En je daar kwetsbaar in op te stellen.

Kwetsbaar omdat het bij tijd en wijle een enorm gevecht is en dat te vetellen en daar eerlijk over te zijn.

Nee, ook ik ben geen heilige. Bij tijd en wijle, lukt het me niet om de liefde te volgen. Soms voel ik me gekwetst, soms ga ik in de vechtmodus.  Soms ben ik te laat en had ik niet lief. En toch is er dan altijd die andere stem die me vanbinnen toespreekt en zegt: Je bent je zelf aan het verliezen en als je doorgaat, dan zal je de vreugde verliezen. Een corrigerende stem.

En weet je het is waar, zolang ik trouw ben aan die stem die zegt: Heb lief steeds opnieuw.. dan ben ik in de vreugde..

Maar als ik me overlever aan die andere stem die zegt; Je moet voor jezelf opkomen ga staan tegenover de ander, je hebt het bij het rechte en de ander niet. laat je niet langer kwetsen…
Het zijn de kwetsuren die ik in mijn leven heb opgedaan, die mij in de verdediging brengen.
Ja die mij vervreemden van waar het te diepste omgaat.

Ja die mezelf verleiden om slecht te doen. Uit bescherming van mezelf.

Dan verlies ik wie ik ten diepste ben… Kind van de liefde…
Dan kom ik in een modus van wantrouwen van vechten.. 
En ik garandeer je dan gaat alles kapot.
Dan kom je in de chaos om met Jesaja te spreken. Dan kom je terecht in kronkelingen, in onbegrijpelijke processen in verhuldheid en verborgenheid.. Nu zo is God niet. Daar wil God niks mee te maken hebben.

Maar als ik mij aan de idealen van Jezus van Nazareth hou… dan zal ik daar mee moeten strijden. Dat is een strijd naar binnen. Een heldenstrijd die zich niet langer op de ander richt, maar op mijzelf. Het is Jezus zelf die mij daarin zijn vriend noemt. Weet dat je niet alleen staat, dat ik met jou die strijd aan gaat om die kwetsuren te overwinnen.

Hij geeft er zijn leven voor! 
Prof Schreuder mijn eerste docent pastoraat noemde dat als eerste de tweede naïviteit die een mens kan opdoen in zijn of haar leven. Met vallen en opstaan ben ik die weg in mijn leven gegaan.
En ja, ik wil je zeggen: Dat liefde altijd overwint en ja ik wil je zeggen dat de vreugde dan groot is.

Ik geloof erin dat kinderen die strijd nog niet kennen. Uit allerlei onder zoek blijkt dat kinderen maar een ding willen: liefhebben. Wordt als de kinderen zegt Jezus en je zal dichtbij mijn koninkrijk komen.

Als ik naar mijn dochter en kleinkind kijk, dan geloof ik dat ik dicht bij dit geheim kom.

Jezus wenst wat later de eerste gemeente zal gaan heten deze weg toe: dat zij leert dat je mag luisteren naar die stem in je binnenste die roept: Ik have dream, of ik zal nooit mij overgeven aan de haat van apartheid of ik zal mijn niet overleveren aan de haat ten opzichte van de vijand, maar ik zal me naar binnen keren en leren luisteren naar de liefde aan de binnenkant van mijn ziel.

Blijf in mijn liefde en je zal vrucht dragen blijvende vrucht. En wat je God de vader vraagt zal je gegeven worden >
Dit draag ik jullie op, lieve gemeente: Heb elkaar lief.
Zoals een moeder liefderijk haar armen slaat om haar kind, wees zo gemeente van Jezus Christus.

Moge het zo zijn in de komende week.
Amen


Lied 791 : 1,2 en 3

GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR

Gebeden
Onze Vader
Slotlied : Lied 659: 1,2 en 4
Zegen





